
Mijn oom zit aan me

"Zagen jullie die kopbal?", vraagt Randy aan Bas en Tarik. De drie vrienden hebben 
gevoetbald en zitten op het veldje nog wat te kletsen. "Ja, Bas kon die bal echt niet
tegenhouden. Morgen weer voetballen?", vraagt Tarik. "Nee, ik ga morgen naar mijn oom en
tante", zegt Bas. "Ja, ja", grinnikt Tarik. "Je bent zeker bang dat je weer verliest." Tarik en 
Bas lachen. Randy lacht niet. Hij staart voor zich uit.

Er spookt één zin door Randy’s hoofd. "Ik ga morgen bij mijn oom en tante langs", had Bas
gezegd. Randy huivert. Hij denkt aan die keren dat hij bij zijn oom logeert. Altijd als Randy
zich daar omkleedt om naar bed te gaan, komt zijn oom binnen. Hij streelt Randy dan overal.
Randy wil dat niet en trekt dan snel zijn pyjama aan. "Rustig", zegt zijn oom dan. "Straks gaat
je pyjama kapot en wil je moeder weten hoe dat komt. En dan moet je liegen, want dit is ons
geheim, hè?"

"Hallo. Doe je nog mee?" Randy schrikt op. Zijn vrienden zijn al weer aan het voetballen.
"Euhmm, nee ik ga naar huis", zegt Randy en hij loopt weg. Hij voelt zich rot. Hij wil zo
graag eens met iemand over zijn geheim praten. Maar hij durft dat gewoon niet.
Onderweg naar huis denkt Randy aan die mevrouw die pas op school was. Zij werkt bij de
Kindertelefoon en heeft daarover verteld. "Ieder kind die iets wil vertellen, mag bellen. Je
hoeft je naam niet te zeggen en het is gratis", zei ze. Randy heeft het nummer onthouden:
0800 - 0432. Vanmiddag is Randy alleen.


